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Nieuwsbrief 
 

No 18 – najaar 2024 
 

 Van voorzitter Alice van Bekkum 
 

Graag brengen wij verslag uit over de activiteiten van Faces to Graves sinds het 

het verschijnen van de vorige nieuwsbrief in het voorjaar van 2024. In deze 

nieuwsbrief: 

➢ Onthulling plaquette Vierlingsbeek | Gijs Krist en Mike McDonnell 

➢ Bezoek Jane Grey aan haar vaders graf | Marian Straatman 

➢ 100 levensverhalen 

➢ Vierdaagse: herdenking op maandag en donderdag 

➢ Bezoek Norma Luks-Walsh uit Toronto 

➢ Donatie van 500 euro | Gavin van Kuppeveld 

➢ Onderscheiding Kurt Johnson 

➢ Krantenknipsels WO2 van Elaine Archer 

➢ Herdenking van Operatie Market Garden 

➢ Herdenkingsconcerten 80 jaar Market Garden 

➢ Herdenking Jonkerbosch 

➢ Bezoek Dalene en Adrienne Mitchell 

➢ Indigenous Legacy Project 

➢ Donatie Norma Luks-Walsh 

➢ Bezoek Memory Museum | Sigrid Norde en Else Schaberg 

➢ Faces of Uden | Gijs Krist 

➢ Murray WOOD in The Ayr News | Liesbeth Huisman-Arts 

➢ ‘Nederlanders zijn onze soldaten dankbaar’ | Daniel Laprès 

➢ Remembrance Day Groesbeek 

➢ Remembrance Day Ottawa, Canada | Olivia Sweetland 

➢ Excursie Find the Cost of Freedom 

➢ Aankondiging Tentoonstelling Inheemse Bevrijders 

➢ Boek Gezichten van Bevrijding  
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~~~~~ 

Onthulling plaquette Vierlingsbeek 

Door Gijs Krist 

Op zaterdag 6 april is een 

informatiebord onthuld ter 

nagedachtenis aan de Canadese 

bemanning van de Handley Page 

Halifax DT 808 LQ-V die op 3 april 

1943 neerstortte bij hoeve De 

Lijnbraak in Vierlingsbeek. Dit werd 

georganiseerd door werkgroep 

luchtoorlogwo2boxmeer. Voorafgaand 

aan de onthulling werd er een 

ceremonie gehouden die plaats vond 

bij Vivarapro in Vierlingsbeek. 

Vijf bemanningsleden kwamen om het leven bij de crash en twee 

bemanningsleden Airgunners Ernest Bradley en Wilfried Lawrence Murphy wisten 

met hun parachute het vliegtuig te verlaten. De families van drie 

bemanningsleden waren bij de onthulling aanwezig. 

Een familielid van William James McAlpine, twee ooggetuigen van de crash en 

Zijne Excellentie de ambassadeur van Canada Mr. Hugh Adsett hielden een 

speech, voordat de gasten zich verplaatsten om het monument te onthullen. 

De vijf bemanningsleden Piloot William James McAlpine, Flight Engineer Howard 

John McQueen, Navigator John Day White, Bomb Aimer Floyd Edward Luxford en 

Wireless Operator Joseph Walter Halikowski hebben hun rustplaats op Canadian 

War Cemetery in Groesbeek. 

Een oorlogsbegraafplaats bezoeken is een nederige ervaring 

Door Mike McDonnell 

Op de meeste begraafplaatsen bevinden zich de graven van mensen die lang 

hebben geleefd. Oorlogsbegraafplaatsen zijn de laatste rustplaats van jonge 

mannen en vrouwen, die hun leven gaven voor de bevrijding van mensen die ze 

nooit hebben gekend. Als je tussen de grafstenen staat, kun je niet anders dan 

denken: "Wat als ze nog hadden geleefd?" 

Elk graf vertegenwoordigt een tak van een stamboom die nooit is gegroeid. Elk 

graf vertegenwoordigt het verlies van iemand die een verschil zou hebben 

gemaakt, die een bijdrage zou hebben geleverd aan hun gemeenschap, die 

familie en vrienden zou hebben laten lachen en huilen, die kinderen zou hebben 

laten glimlachen en oude mensen zou hebben laten wensen dat ze weer jong 

waren. 
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In 2024 heb ik voor de derde keer de Canadese Oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek bezocht. Mijn eerste bezoek was in 2017 tijdens een battlefield tour 

met een groep uit Norfolk County, Ontario, Canada, waar ik woon. 

De begraafplaats stond op het reisprogramma, maar toevallig lag er een man 

begraven met de naam William James McAlpine. Hij was een neef van mijn 

moeder en stierf toen de Halifax-bommenwerper die hij bestuurde, werd 

neergeschoten op de avond van 3 april 1943. Hij stortte in vlammen neer, net 

buiten het dorp Vierlingsbeek. Hij en vier anderen stierven, terwijl twee 

bemanningsleden het overleefden en later werden gevangengenomen en naar 

krijgsgevangenenkampen werden gestuurd. Bill McAlpine was 22 jaar oud. 

Ik keerde in april 2023 terug naar Groesbeek, uitgenodigd door de organisatie 

Faces to Graves. Ik had voor die groep wat onderzoek gedaan naar mijn neef. 

Verrassend genoeg bevatte geen van de familiearchieven een foto van hem. 

Uiteindelijk werd er een afbeelding gevonden waarop Bill te zien was tijdens zijn 

pilotenopleiding aan de No. 12 Elementary Flight Training School in Goderich, 

Ontario, onderdeel van het British Commonwealth Air Training Plan. Zoals de 

meeste militairen uit die tijd, zag hij eruit alsof hij naar de middelbare school had 

moeten gaan in plaats van te vechten in een oorlog. 

Ik voelde me vereerd om tijdens dat bezoek een ceremonie bij te wonen waar 

foto's van honderden soldaten en vliegeniers die begraven lagen op de 

begraafplaats, naast hun graven werden tentoongesteld. Ik had de kans om Piet 

Kaanen te ontmoeten en hoorde uit de eerste hand het gruwelijke verhaal van de 

crash. Piet had de crash op zevenjarige leeftijd gezien vanaf de boerderij van zijn 

ouders, net om de hoek. 

Ik ontmoette ook Leo Janssen. Hij leidde me rond in de omgeving en vertelde me 

over het plan om in 2024 een informatieve plaquette op de crashlocatie te 

plaatsen. Begin 2024 nodigde Leo me uit om de onthulling van de plaquette bij 

te wonen en te spreken tijdens de ceremonie op 6 april, bijna op de dag af 81 

jaar na de crash. 

In eerste instantie was ik terughoudend. Het is een lange en dure reis. Die 

aarzeling was echter al gauw voorbij toen ik me realiseerde dat ik werd 

uitgenodigd voor een eenmalig evenement om een familielid en de mannen die 

met hem gediend hadden te herdenken. Hoewel Bill lang voordat ik werd 

geboren om het leven kwam, had ik hem leren kennen door het uitgebreide 

onderzoek dat ik had gedaan. Hij had een rol gespeeld bij het bevrijden van het 

Nederlandse volk van de verschrikkingen van de nazi-onderdrukking. 

Ik kon het aanbod om mensen te ontmoeten en te spreken die de oorlog en de 

nasleep ervan hebben meegemaakt en de mensen die zich inzetten om ervoor te 

zorgen dat deze mannen niet worden vergeten, niet afslaan. Ik had geen idee 

wat ik kon verwachten, maar ik wist dat ik erbij moest zijn. 

De ceremonie was prachtig. Ook familieleden van enkele andere mannen die bij 

de crash omkwamen, hadden de reis gemaakt om dit evenement bij te wonen. 

Een swingband zorgde voor vermaak, posterborden lieten details zien van 
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degenen die bij de crash betrokken waren, een open parachute hing boven de 

menigte. Een hoogtepunt van de ceremonie waren de doedelzakspelers die 

vooropgingen in een tocht naar de plek op de boerderij van Timmerman waar het 

bord onthuld zou worden, kransen zouden worden gelegd en honderden tulpen 

zouden worden uitgestrooid op de crashlocatie. 

Er werden toespraken gehouden door lokale vertegenwoordigers, de Canadese 

ambassadeur in Nederland en mensen die getuige waren geweest van de crash. 

Ik kan niet onder woorden brengen wat een eer het voor mij was om namens 

mijn uitgebreide familie en de families van de bemanningsleden die omkwamen, 

tot dit publiek te mogen spreken. 

Leden van Leo's organisatie, de Aircraft Crashes Boxmeer Working Group, 

spraken over hun werk om deze locaties te herdenken. Ik was erg blij om een 

jonge vrouw te ontmoeten die lid is van die groep. Als jongeren zich niet bij deze 

organisaties aansluiten, zullen de herinneringen aan de oorlog en de mannen en 

vrouwen die deze offers brachten om Nederland te bevrijden, vervagen. 

Het is ongelooflijk voor mij dat het Nederlandse volk zich niet alleen de 

gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog herinnert, maar dat ze ook zoveel 

moeite doen om die herinnering tachtig jaar later tot uitdrukking te brengen. De 

leden van de organisaties Faces to Graves en Aircraft Crashes hebben zich erop 

toegelegd om ervoor te zorgen dat deze herinneringen nooit worden vergeten. 

Het was een ongelooflijk voorrecht om Alice van Bekkum, Leo Janssen en de 

toegewijde mensen van hun organisaties te ontmoeten en een steentje bij te 

kunnen dragen aan hun werk. Ik wil ieder van hen bedanken voor hun 

inspanningen en voor het feit dat ze mij hebben uitgenodigd om een klein 

onderdeel uit te maken van wat ze bereikt hebben. 
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~~~~~ 

Bezoek Jane Grey aan haar vaders graf 

Door Marian Straatman 

Op 24 juni 2024 bezocht Jane Grey het graf van haar 

vader Luitenant Alfred Samuel Deakin, samen met 

haar dochter Catherine Johns. Jane bracht bloemen 

mee om bij het graf te leggen van een onbekende 

soldaat, omdat ze meeleeft met de families die nooit 

wisten waar hun geliefde begraven lag. 

Jane Grey: "Het respect, de zorg en de aandacht die 

aan de graven van de gevallenen op de 

begraafplaats van Groesbeek worden besteed, zijn 

voorbeeldig. Hun dood krijgt een diepe betekenis en 

doel. De vriendelijkheid en het medeleven dat de 

mensen in Nederland aan de bezoekers van de 

begraafplaats tonen, is diep ontroerend. De 

begraafplaats is een prachtige plek, een vredige 

plek, een rustgevende plek, maar het is geen plek 

van de dood, het is een plek van het leven. De 

planten, bomen, wilde dieren en insecten floreren. 

De vogels zongen niet boven Auschwitz, ze doen dat 

boven de begraafplaats van Groesbeek. Mijn 

dochter, Catherine, ging met me mee en ze is van 

plan om volgend jaar terug te keren. Bedankt lieve 

mensen die voor ons allemaal zorgen. Ik ben 

dankbaarder dan woorden kunnen uitdrukken." 

~~~~~ 

100 levensverhalen 

Gijs Krist leverde op 4 juli zijn 100e levensverhaal in, weer een interessant  

verhaal, dit keer van Lieutenant Alexander Erskine Hope. 

Naar het levensverhaal van Lieutenant Alexander Erskine Hope > 

Gijs, mooi resultaat van al je inzet! WE WILL REMEMBER THEM! 

~~~~~ 

Vierdaagse: herdenking op maandag en donderdag 

Twee dagen voor de herdenking reed een auto in 

het hek van de begraafplaats, gelukkig bleef de 

schade beperkt tot het hekwerk en de struiken en 

werd door de bezoekers van de herdenking bijna 

niet opgemerkt. 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/HOPE%20Alexander%20Erskine-GKT-bio-NL.pdf
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Op maandagmorgen 15 juli was, voorafgaand aan de Vierdaagse, de militaire 

herdenking op het Canadese ereveld in Groesbeek. 

Regiments Adjudant J.C. Kapteyn van het Regiment Geneeskundige Troepen was 

verantwoordelijk voor de organisatie. Royal Canadian Legion, Branch 005 zorgde 

voor de Colour Party. 

Nadat de Act of Remembrance was uitgesproken door Danny Murphy, RCL005, 

en de Last Post werd gespeeld werd het stil en werden de jonge mannen 

herdacht die hun leven gaven voor onze vrijheid. 

Daarna werden er kransen gelegd door Col. Marc LaFortune, Canadese Militair 

Attaché, burgemeester Slinkman van Berg en Dal, burgemeester Bruls van 

Nijmegen, marsleider Henny Sackers en andere vertegenwoordigers, zoals 

Superintendent Clare Smart, van de Calgary Police Service. Zij nemen met zeven 

personen deel aan de vierdaagse, in samenwerking met Politie Noord Holland.  

Namens Faces to Graves legden voorzitter Alice van Bekkum en Henk Mostert, lid 

Research Team, beiden lid RCL005, de krans. 

 

Op donderdag voerde de route van de Vierdaagse-wandelaars langs de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats. Daar bogen diverse regimenten of en hielden een korte 

herdenking onder begeleiding van de Colour Party van de Royal Canadian Legion 

– Branch 005. 

Indrukwekkend waren de vaandeldragers van de verschillende regimenten en 

nationaliteiten die zich verzamelden voor een eerbetoon. 
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~~~~~ 

Bezoek Norma Luks-Walsh uit Toronto 

Zaterdag 20 juli bezocht Norma Luks- Walsh uit Toronto, met haar dochter Krista 

Luks en kleindochter Lacey Pummell het graf van haar vader John Walsh. Zij 

heeft hem nooit gekend. 

Lees zijn verhaal hier > 

Ze waren onder de indruk van de begraafplaats, die er, na de vierdaagse, nog 

vol stond met kransen, vlaggetjes en bloemen bij diverse graven. Het was erg 

warm die middag. 

Marian Straatman, die het levensverhaal schreef, was er ook bij en Alice van 

Bekkum had de familie opgehaald van het station in Nijmegen. 

Ook was aanwezig prof. Dr. Frank Mehring van de Radboud Universiteit en Guus 

Houben, een van zijn studenten. Frank wilde graag een interview met de familie, 

dat in het Vrijheidsmuseum plaatsvond. Dat wil hij gebruiken voor het boek over 

de begraafplaats, waar we gezamenlijk aan werken. Hij heeft foto’s gemaakt, die 

de sfeer weergaven die dit bezoek tekende: vol emoties en warmte naar elkaar. 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/WALSH%20John%20Wilbert-MSN-bio-NL.pdf
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~~~~~ 

Donatie van 500 euro 

Door Gavin van Kuppeveld 

Ik werk voor Nav Canada, de nationale organisatie die verantwoordelijk is voor 

de luchtverkeersleiding over het Canadese luchtruim. We hebben als groep veel 

liefdadigheidsorganisaties gesteund en blijven ons militaire personeel en de 

Royal Canadian Legion steunen. We zijn betrokken geweest bij Poppy Campaigns 

en Fundraising Dinners in onze stad en we waren erg blij om te horen over uw 

missie en wilden uw inspanningen steunen om een gezicht en een verhaal te 

plaatsen bij elk graf. We zijn vereerd om deel uit te maken van uw missie en 

kijken ernaar uit om het voltooide project te zien, omdat we weten hoe 

belangrijk het is om deze herinneringen te bewaren voor toekomstige generaties. 

~~~~~ 

Award Kurt Johnson 

Op 23 augustus werd Kurt Johnson door de Minister van Veteranenzaken Ginette 

Petitpas Taylor geëerd met een vermelding voor zijn uitzonderlijke bijdragen aan 

de Faces to Graves Foundation. ‘Deze erkenning benadrukt zijn belangrijke rol in 

het bewaren van de herinneringen aan de veteranen van onze natie.’ 

Een belangrijk onderdeel van Kurt's werk is het begeleiden van studenten van All 

Saints High School in Kanata, Ontario. Onder zijn begeleiding hebben deze 
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leerlingen meer dan 160 levensverhalen geschreven, waaraan Kurt er zelf nog 

eens 15 heeft bijgedragen. Deze gezamenlijke inspanning heeft geresulteerd in 

een waardevol historisch verslag dat de opofferingen van onze veteranen eert. 

Daarnaast is Kurt een groot voorstander gebleven van de Faces to Graves 

Foundation en is hij altijd op zoek naar mogelijkheden om het belangrijke werk 

van deze stichting te promoten. Kurt bood zich vrijwillig aan voor een interview 

met CBC en was ook te zien in een artikel voor Legion magazine, omdat deze 

platforms hem in staat stelden om het belang van dit project te benadrukken en 

meer families van soldaten aan te moedigen om zich er bewust van te worden. 

Hieronder staat een foto waarop Kurt zijn eervolle vermelding ontvangt uit 

handen van The Honourable Ginette Petitpas Taylor, Minister van 

Veteranenzaken. 

 

~~~~~ 

Krantenknipsels WO2 van Elaine Archer 

Eerder dit jaar kregen we bericht van Elaine Archer, zij schreef: “We zijn 

helemaal bij met de krantenknipsels van WO2. Ik weet dat de 80e verjaardag 

volgend jaar is en ik dacht dat je deze misschien ruim daarvoor nodig zou 

hebben. 

Elaine is de echtgenote van David Archer, die we kennen van vele foto’s die hij 

op The Virtual War Memorial heeft staan onder de naam “Operation Picture Me”. 

Elaine zal in de komende tijd krantenknipsels sturen van hoge kwaliteit. Op vele 

daarvan staat ook een foto van de soldaat op deze aankondiging van zijn 

sneuvelen. Die kunnen we goed gebruiken, Elaine, DANKJEWEL! 
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~~~~~ 

Herdenking van Operatie Market Garden 

De gemeente Berg en Dal en de Groesbeek Airborne Vrienden organiseerden de 

herdenking van Operatie Market Garden op 17 september. Die vond plaats bij 

het 82nd Airborne Division monument ‘Mission Accomplished’ in Groesbeek. 

Chloe Gavin-Beatty is de dochter van Generaal James Gavin, de commandant 

van de 82nd Airborne Division, die op 17 september 1944 met zijn parachute op 

Klein Amerika landde, was een van de gastsprekers. De tweede gastspreker was 

Dominique Schreinemachers, zij is voormalig gevechtshelikopterpiloot bij de 

Nederlandse Luchtmacht en hield een indringende speech 

Na afloop was er koffie en thee op camping Klein Amerika waar gelegenheid was 

om nog met elkaar na te praten. 
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~~~~~ 

Herdenkingsconcerten 80 jaar Market Garden 

Een speciaal herdenkingsconcert vond plaats ter herinnering van 80 jaar Market 

Garden door een internationaal gelegenheidskoor, samengesteld uit ruim dertig 

zangers en zangeressen uit diverse landen waaronder uit Canada, Amerika, 

Engeland, Portugal, Duitsland en Nederland. Maar liefst drie keer trad het koor 

op in de Cenakelkerk in Heilig Landstichting, ook in de Hervormde kerk in 

Groesbeek en in het Dominicanenklooster in Huissen. 

Dit speciale koor stond onder leiding van dirigent en componist Peter Leech 

(zoon van een veteraan). Hij had één werk speciaal gecomponeerd voor deze 

gelegenheid. Peter heeft een indrukwekkende staat van dienst, hij heeft over de 

hele wereld diverse koren gedirigeerd. Momenteel is hij als docent verbonden 

aan de Cardiff University of Music in Wales. 

In februari van dit jaar nam Bert Rebergen contact op met Faces to Graves, hij 

was gevraagd door de organisatie van de herdenkingsconcerten een verhaal te 

vertellen dat past bij de operatie Market Garden. Uit diverse levensverhalen die 

FTG hem toestuurde heeft hij er een soldaat uitgekozen, zijn naam is Ivan Fowler 

Matheson. 

Naar het levensverhaal van Ivan Fowler Matheson > 

Tijdens de concerten heeft Bert het leven van Ivan Fowler Matheson 

doorgetrokken naar het heden. Door Faces to Graves heeft hij ook contact 

kunnen zoeken met familie van Ivan in Canada. Deze gesprekken heeft hij ook 

verwerkt in zijn verhaal, wat voor veel ontroering zorgde bij het publiek. 

Vanuit de organisatie kwam de vraag of wij van Faces to Graves het gehele koor 

konden rondleiden op het Canadese Ereveld in Groesbeek. Dit gebeurde op 

woensdagmiddag 18 september en werden verwelkomd door Gonny, Ans, Henk 

en Saskia (alle vier vrijwilligers van Faces to Graves). 

De zangers, zangeressen, dirigent en nog mensen van de organisatie waren 

aanwezig, zij brachten allen een groet (ook een bloemengroet) aan Ivan Fowler 

Matheson en aan de vele andere soldaten die begraven liggen en welke hun 

naam geschreven staat in het Memorial in Groesbeek. Diezelfde avond traden ze 

op in de Hervormde Kerk in Groesbeek en het leek of ze het beste van zichzelf 

gaven om zo “onze mannen” nog eens extra te eren en stil te staan bij hun 

ultieme offer. 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/MATHESON%20Ivan%20Fowler-SPS-bio-EN.pdf
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~~~~~ 

Herdenking Jonkerbosch 

In het weekend van 19 t/m 22 september stond Nijmegen stil bij de 80ste 

herdenking van Market Garden, één van de grootste geallieerde operaties uit de 

Tweede Wereldoorlog die leidde tot de bevrijding van Nijmegen en uiteindelijk 

van Nederland. 

Op 19 september vond een herdenking plaats op militaire begraafplaats 

Jonkerbos, waar de Commonwealth-soldaten die zijn omgekomen tijdens de 

gevechten in en rond Nijmegen vanaf september 1944 herdenken. Tegelijkertijd 

stonden er foto’s bij de graven, dit was georganiseerd door de werkgroep 

Lichtjes Jonkerbos. 
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~~~~~ 

Bezoek Dalene en Adrienne Mitchell 

Dalene Mitchell en haar dochter Adrienne bezochten op 23 september het graf 

van haar oom en had Faces to Graves daarover een e-mail gestuurd. We hadden 

eerder contact gehad met haar nicht Valerie Shears from Nova Scotia. 

Alice van Bekkum beloofde dat zij op tijd bij de begraafplaats zou zijn om hen te 

ontmoeten, maar ze hadden zo’n voorspoedige reis gehad vanaf Amsterdam dat 

ze er zelfs al eerder waren. 

  

~~~~~ 

Indigenous Legacy Project 

Op 2 oktober was er een speciale ceremonie op de begraafplaats, georganiseerd 

door de ‘Indigenous Legacy Project Team’ in samenwerking met Mathilde Roza 

en stichting NANAI.  
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~~~~~ 

Donatie Norma Luks-Walsh 

Nadat Alice Norma Luks-Walsh had ontmoet in juli, vertelde ze dat zij een 

donatie voor Faces to Graves nog in haar tas had, die was ze vergeten te geven. 

Alice schakelde kameraad Toon van Bussel van RCL Branch 005 in, hij zou 

binnenkort naar Toronto vliegen, misschien konden hij met haar afspreken? 

Hij schreef Norma: “Vrijdag 4 oktober was er een herdenking met de First 

Nations, waar we beiden bij waren. Na de ceremonie kozen we een moment met 

een deel van de Colour Party om jouw donatie over te dragen op het graf van je 

vader. 

Het was een bijzondere ontmoeting in Canada, jammer dat onze tijd zo beperkt 

was, maar het overhandigen van jouw bijdrage aan Faces to Graves was ook 

bijzonder. 

Te vaak wordt vergeten dat de geallieerde strijdkrachten hard hebben gevochten 

voor onze vrijheid en dat soldaten daarbij gewond raakten en stierven. Ze 

hebben het grootste offer gebracht dat een mens kan brengen voor zijn 

medemens. Als gevolg hiervan moest een gezin echter hun zoon opgeven en een 

vrouw haar man. Net als in jouw geval groeide je op zonder je vader ooit echt te 

hebben gekend. 

Met diep respect voor het offer van je vader en het offer dat jij bracht, kan ik het 

graf van Lance Sergeant Walsh, John Wilbert, niet langer negeren.” 

Norma, heel erg bedankt voor je genereuze donatie voor Faces to Graves! 
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~~~~~ 

Bezoek Memory Museum 

Door Sigrid Norde en Else Schaberg 

Vrijdag 19 oktober 2024 bezocht een groep vrijwilligers van het Memory 

Vrijheidsmuseum uit Nijverdal de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. 

Ze werden daar ontvangen door Sigrid Norde en Else Schaberg, vrijwilliger van 

Faces To Graves. Het had in de ochtend geregend, maar toen de groep in de 

middag arriveerde, was het gelukkig droog en brak er een aarzelend zonnetje 

door. 

Het was een grote groep van 40 mensen die na hun bezoek aan het 

Vrijheidsmuseum in Groesbeek, wat meer wilden weten over de begraafplaats. 

De groep werd gesplitst in twee groepen, de ene groep ging met Sigrid en de 

andere groep met Else de begraafplaats op. 

We hebben ze eerst een algemene introductie gegeven over de Common Wealth 

War Graves Commission die de begraafplaats heeft aangelegd en nog altijd 

beheerd. Daarna volgde een kort verhaal over het Rijnland Offensief en de 

Canadezen die in die strijd sneuvelden. 

Tot slot hebben wij ze nog een paar levensverhalen van de soldaten verteld, 

zowel van degene die er daadwerkelijk begraven liggen als ook van hen die 

vernoemd staan op de muren van het Memorial. 

Het was leuk deze groep vrijwilligers te mogen ontvangen, ze waren zeer 

geïnteresseerd en stelden veel vragen. Zo was het een onderhoudende 1,5 uur 

voor hen en voor ons. 

  

~~~~~ 

Faces of Uden 

Door Gijs Krist 

Op 27 oktober 2024 was het 80 jaar geleden dat ’s-Hertogenbosch werd bevrijd. 

Op Uden War Cemetery aan de Burgemeester Buskensstraat werd een ceremonie 



16 
 
 

gehouden. Vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch en diverse 

veteranenorganisaties uit Wales waren vertegenwoordigers aanwezig voor de 

herdenking van de Welshmen die sneuvelden in ’s-Hertogenbosch tijdens de 

bevrijding eind oktober 1944. Het was een indrukwekkende herdenking en toen 

het lied ‘Danny Boy werd gezongen werd het muisstil op de begraafplaats. 

Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling. 
From glen to glen, and down the mountain side. 
The summer's gone, and all the roses falling, 
It's you, it's you must go, and I must bide. 
But come ye back when summers in the meadow, 
Or when the valley's hushed and white with snow, 
It's I'll be there in sunshine or in shadow, — 
Oh, Danny boy, Oh Danny boy, I love you so! 
 
But when ye come, and all the flowers are dying, 
If I am dead, as dead I well may be, 
Ye'll come and find the place where I am lying, 
And kneel and say an Avé there for me. 
And I shall hear, though soft you tread above me, 
And all my grave will warmer, sweeter be, 
For you will bend and tell me that you love me, 
And I shall sleep in peace until you come to me! 
 

Er werden 403 (van 701) foto ’s bij de graven geplaatst in het kader van de 

Faces of Uden. Dit werd voor de eerste maal georganiseerd door World War 

Explore. British Army Cadets plaatsten houten Poppy’s of Remembrance. De 

foto’s stonden voor een dag en op 4 en 5 mei worden er wederom foto’s 

geplaatst. Dan is het de bedoeling om de foto’s vijf dagen te laten staan. 

     

~~~~~ 

Murray WOOD in The Ayr News 

Door Liesbeth Huisman-Arts 

Toen ik als researcher aan het levensverhaal van Murray Wood begon, was ik blij 

met best veel beschikbare informatie en foto’s. Het bleek namelijk dat Irene 

Schmidt-Adeney van The Ayr News op 11 november 2020 een artikel schreef 

over soldaten uit Ayr, die gediend hebben in de Tweede Wereldoorlog. Er was 

toen nog geen foto van Corporal Wood en ze deed een omroep aan de familie om 

die te delen. Een neef, Charlie Wood, en een nicht, Darlene Savage, gaven daar 

gehoor aan en stuurden informatie over Murray. 

https://ayrnews.shoutcms.net/home
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Ik trok de stoute schoenen ook maar aan en nam contact op met Irene om te 

zeggen dat ik het levensverhaal van Murray Wood ging schrijven. Meteen kreeg 

ik een enthousiaste mail terug en ze vroeg mij het verhaal te sturen in oktober 

2024, zodat het rond de datum van 11 november geplaatst kon worden. Ze wilde 

ook graag een foto van mij bij het graf op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek en wat informatie over mijzelf en Faces To Graves. Dat heb ik gedaan 

en bijtijds opgestuurd naar Irene met de vraag of ze mij het stuk wilde mailen 

dat in de krant zou komen. 

In de eerste week van november kreeg ik het al via de mail en ik was erg blij 

met het resultaat. Irene heeft een mooi artikel geschreven over de soldaat en 

Faces To Graves. Bovendien bedankte ze mij hartelijk voor de medewerking. Zo 

wordt onze organisatie weer in de schijnwerpers gezet en wie weet, levert het 

nog andere informatie of foto’s op. 

 

~~~~~ 

‘Nederlanders zijn onze soldaten dankbaar’ 

Door Daniel Laprès 

Op 11 november is het Remembrance Day, de dag die ons herinnert aan het 

offer van onze gevallenen op het ereveld. Ik heb onlangs het genoegen gehad 

om in contact te komen met een aantal Nederlanders dat actie heeft ondernomen 

om de herinnering levend te houden van onze soldaten die op hun grondgebied 

rusten en hun land bevrijdden van de nazi-bezetting, die bijzonder wreed en 

onmenselijk was, tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 

Een paar weken geleden werd ik benaderd door Carmen Rochon, die met enorme 

toewijding samenwerkt met de Nederlanders die een website hebben gelanceerd, 

naast verschillende andere initiatieven, om de verhalen en gezichten van onze 

soldaten die rusten op de begraafplaats in Groesbeek nooit te vergeten. Dit 

gebeurt allemaal vrijwillig, zonder enige overheidssubsidie. Deze Nederlanders 

zagen dat de graven van onze helden slechts grafstenen zijn waarvan de namen 

voor niemand meer betekenen, en hebben enorm veel onderzoek gedaan om de 
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levens van onze soldaten die in Groesbeek rusten te vertellen. Dit project, dat al 

in uitvoering is, heet Faces to Graves - Groesbeek Canadian War Cemetery. 

 

Op de homepage van de site staat: "We moeten deze jonge soldaten eren die, zo 

ver van huis, hun leven hebben verloren in de strijd voor onze vrijheid, vooral nu 

de meeste van hun kameraden dat niet meer kunnen. We willen dat elk van hen 

wordt herinnerd door een foto en een verhaal over hun leven, zodat ze nooit 

worden vergeten.” 

 

Een voorbeeld van de enorme hoeveelheid werk dat de Nederlandse vrijwilligers 

en Rochon hebben verricht, is deze pagina van de site die het verhaal vertelt van 

een heldhaftige legerpredikant geboren in Maskinongé, Abbey Rémi Dalcourt. 

 

Ik ben door het Faces to Graves-team benaderd naar aanleiding van diverse 

berichten die ik heb geplaatst over mijn oudoom Real Lamirande, een inwoner 

van Louiseville, die rust in Groesbeek. Dankzij onderzoek door het Faces to 

Graves-team, dat toegang heeft tot de logistiek van militaire divisies waarvan de 

leden rusten in Groesbeek, was ik de eerste in de familie sinds de oorlog die de 

exacte omstandigheden en locatie van Reals dood in Duitsland, nabij de 

Nederlandse grens, op 24 februari 1945, te weten kwam. Ik kon meer informatie 

geven over Réals leven vóór zijn vrijwillige dienst, en zijn biografie, samen met 

verschillende foto's, zal de komende weken op de Faces to Grave-website 

worden geplaatst. 

 

Een ander belangrijk initiatief van Faces to Grave is het plaatsen van borden met 

de gezichten van onze soldaten naast de grafstenen. Deze video laat het 

resultaat zien van dit immense werk van herdenken. Het weerspiegelt de diepe 

waardering en het respect dat deze vriendelijke en genereuze Nederlandse 

vrijwilligers geven aan onze helden voor hun offer dat hun land in staat stelde 

zichzelf weer overeind te helpen na vier jaar van terreur en ellende. 

 

Dus laten we de mensen van Faces to Graves - Groesbeek Canadian War 

Cemetery eren die al onze erkenning en vriendschap verdienen. 

~~~~~ 

Remembrance Day Groesbeek 

Faces to Graves ontving een uitnodiging van de Canadian Forces Support Unit 

(Europe) for Remembrance Day: 

“De Commanding Officer, Lieutenant-Colonel Alma Pleasance, en de Unit 

Sergeant Major, Chief Warrant Officer Samuel Pépin, nodigen u uit om aanwezig 

te zijn bij de Canadian Forces Support Unit (Europe) Remembrance Day 

herdenkings-ceremonie, die gehouden zal worden op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek (NL) op maandag, 11 november 2024.” 

https://www.facestograves.nl/lifestories.php?lang=NL
https://www.facestograves.nl/LifeStories/DALCOURT%20Joseph%20Remi%20Archibald%20J.-ASK-bio-NL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wlvcaco79cw&t=305s
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Op deze mooie dag legde Faces to Graves voorzitter Alice van Bekkum de krans 

samen met Fred Hulsman, lid Research Team. 

 

Na afloop van de herdenking ontmoetten twee ‘Bevrijdingskinderen’ elkaar, het 

was een emotionele ontmoeting. 
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~~~~~ 

Remembrance Day Ottawa, Canada 

Door Olivia Sweetland 

Op 14 november 2024 bezocht ik met mijn geschiedenisklas van All Saints High 

School de Netherlands Future of Commemoration Conference als leerling in de 

Canadese geschiedenisklas van mevrouw Kirtz. Ik vond het erg leuk om te leren 

over de relatie tussen Nederland en Canada. Ik realiseerde me niet hoe hecht ze 

waren, en nog steeds zijn. Ik vind het ook verbazingwekkend hoe Nederlandse 

kinderen Canada zoveel eren en dat al jaren doen. Ik hoop dat dat voor altijd zo 

blijft. Ik ben blij dat ik daar specifieker over heb geleerd, want het is belangrijk 

om onze historische helden en relaties altijd te herdenken. 

Het was erg interessant om ervaringen en feiten te horen van gastsprekers, in 

het bijzonder uit Nederland. Over het algemeen was het een interessante 

conferentie en ik vond het geweldig dat het spel scenario's gaf van 

omstandigheden waarin soldaten zich in oorlogstijd bevinden. Ik was blij dat ik 

mocht deelnemen door vragen te beantwoorden. Ik heb nog nooit aan zoiets 

deelgenomen en het was een leerzame ervaring om te onthouden. 

Voor Remembrance Day dit jaar hielp ik Jeslyn Yap en Jaden Garcia bij de 

voorbereiding van een Remembrance Day Display voor All Saint-studenten en -

personeel om te bekijken. De vitrine bevat biografieën van soldaten van het 

Algonquin Regiment die dienden in de Tweede Wereldoorlog en begraven liggen 

op de Canadese oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. De biografieën gaven een 

overzicht van wie de soldaten waren en hun rol tijdens de oorlog. We 

presenteerden voorwerpen die aan ons waren uitgeleend door het Algonquin 

Regiment, waaronder een helm, een vlag van het Algonquin Regiment en een 

paar gevechtslaarzen. 

Deelnemen aan het samenstellen van de vitrine was belangrijk voor mij, omdat 

het mensen helpt het belang van Remembrance Day te herinneren door de 

gezichten en verhalen te zien van soldaten die stierven tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. 

~~~~~ 

Excursie Find the Cost of Freedom 

Onder het thema “Find the Cost of Freedom” namen studenten van de American 

Studies programma's van de Radboud Universiteit en de Universiteit van 
Duisburg-Essen deel aan een transnationale excursie naar het Vrijheidsmuseum 
en de Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek. 

 
Met de steun van de deskundige museumvrijwilliger Maarten Dekkers 

analyseerden de studenten de vele perspectieven op de Bevrijding, met speciale 
aandacht voor de belangrijke bijdragen en de ultieme offers van Canadese 
soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze meeslepende ervaring ging 

verder dan academische geschiedenislessen en daagde de deelnemers uit om na 



21 
 
 

te denken over de complexiteit van bevrijding, trans-Atlantische 

herinneringsculturen en de emotionele impact van menselijke ervaringen die 
vaak overschaduwd worden door grote historische verhalen. 

 
De excursie sluit ook aan bij het samenwerkingsproject rond de publicatie 
Gezichten van Bevrijding, dat de persoonlijke verhalen belicht van degenen die 

het ultieme offer brachten voor de vrijheid. Als onderdeel van deze 
samenwerking zullen de studenten zes posters ontwikkelen die gewijd zijn aan 

Canadese soldaten die het leven lieten in de bevrijdingsstrijd in het Duits-
Nederlandse grensgebied. 
 

Deze opmerkelijke levensverhalen worden van 27 februari tot 2 maart 2025 
tentoongesteld op de Canadese ambassade in Berlijn tijdens de jaarlijkse 

conferentie van de Association for Canadian Studies in German-speaking 
Countries (GKS). De posters eren niet alleen de moed van deze soldaten, maar 
nodigen de kijkers ook uit om na te denken over de persoonlijke prijs van 

vrijheid en de blijvende impact van hun offers in tijden van oorlog in het Europa 
van vandaag. 

 
Van Berlijn naar Groesbeek: De reis eindigt hier niet. Op 2 mei zullen de posters 

de officiële lancering van het boek Gezichten van Bevrijding vergezellen. Dit 

evenement biedt een nieuwe kans om de verhalen van deze soldaten te horen en 

hun rol in het vormgeven van de vrijheden die we vandaag de dag koesteren 

beter te waarderen. Dit initiatief is een krachtige herinnering aan de wijze 

waarop persoonlijke verhalen de geschiedenis tot leven kunnen brengen, een 

brug kunnen slaan tussen heden en verleden en tot nadenken kunnen aanzetten 

over de prijs van vrijheid. 
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~~~~~ 

Aankondiging Tentoonstelling Inheemse Bevrijders 

De tentoonstelling Inheemse Bevrijders: Noord-Amerikaanse Inheemse soldaten 

en de Bevrijding van Nederland is van mei t/m november 2025 te zien in het 

Vrijheidsmuseum Groesbeek. De tentoonstelling Inheemse Bevrijders is gemaakt 

door dr. Mathilde Roza van de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze prachtige 

nieuwe wisselexpositie vertelt het verhaal van Canadese en Amerikaanse 

soldaten met een inheemse achtergrond. Zij meldden zich in grote aantallen als 

vrijwilligers tijdens de Tweede Wereldoorlog en waren betrokken bij ieder deel 

van de bevrijding van Nederland. Toch zijn hun verhalen tot op heden nauwelijks 

verteld. Persoonlijke verhalen, objecten en unieke interviews brengen hun 

ervaringen tot leven. Een aantal van de soldaten die centraal staan in de 

expositie liggen begraven in Groesbeek. 

 

~~~~~ 

Boek Gezichten van Bevrijding 

Ter gelegenheid van de 80-jarige herdenking van de bevrijding werken we aan 

een publicatie over de militairen die begraven zijn op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek of zijn vermeld op het Memorial. 

In dit boek hebben we circa 100 levensverhalen van gesneuvelde soldaten 

verzameld, uitgekozen om een diverse reeks van leeftijden, regimenten, 

overtuigingen, etnische achtergronden en de data van hun offers te 

vertegenwoordigen. Elk verhaal gaat vergezeld van een portret en in sommige 

gevallen van extra foto’s die een rijker beeld van hun leven bieden. Waar 

mogelijk hebben we verhalen geselecteerd van gesneuvelden waarvan 

nakomelingen contact hebben gelegd met de stichting Faces to Graves, wat een 

dieper inzicht biedt in de betekenis van deze herdenking. 

De inleidende hoofdstukken beschrijven de historische en culturele betekenis van 

de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. Frank Mehring en Jaap Verheul 

bespreken het belang van de begraafplaats als een transnationale erfgoedlocatie. 

Zij leggen de nadruk op de plaats ervan in het collectieve geheugen van de 

oorlog, zowel in het grensgebied van Nederland en Duitsland als in de trans-

Atlantische betrekkingen. De Canadese oorlogshistorici John Goheen en Mark 

Zuehlke beschrijven de cruciale betrokkenheid van de Canadese strijdkrachten 

bij de bevrijding van Nederland en het Rijnlandoffensief, en de ervaringen voor 
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de deelnemende militairen. Rense Havinga biedt een geschiedenis van de 

begraafplaats zelf, die op 4 mei 1947 werd ingehuldigd door koningin Wilhelmina 

en beheerd wordt door de Commonwealth War Graves Commission. Hij 

bespreekt eveneens hoe de graven van de bevrijders zijn geadopteerd door de 

lokale bevolking. Daarnaast wordt het onschatbare werk van de vrijwilligers van 

stichting Faces to Graves besproken, die de levensverhalen van de gesneuvelde 

soldaten hebben samengesteld en de banden met hun families in Canada 

onderhouden. Mathilde Roza deelt verhalen van soldaten afkomstig van de 

inheemse volkeren van Canada, wat een extra laag toevoegt aan de historische 

rol van de begraafplaats. Ten slotte onderzoekt Dean Burry hoe de bevrijding 

van Nederland wordt herdacht in de samenleving en populaire cultuur van 

Canada. Samen bieden deze inleidende hoofdstukken een uitgebreid kader voor 

het begrijpen van de verhalen van de soldaten binnen de bredere context van 

hun historische en culturele betekenis. 

Gezichten van Bevrijding: De Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek 

Redactie: Frank Mehring en Jaap Verheul 

Auteurs: Alice van Bekkum, Dean Burry, John Goheen, Rense Havinga, Frank 

Mehring, Saskia Peters, Mathilde Roza, Jaap Verheul, Mark Zuehlke 

Op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek rusten 2.618 militairen uit 

Canada en het Britse Gemenebest. De meesten sneuvelden tijdens de bevrijding 

van Nederland en het beslissende Rijnlandoffensief aan het einde van de Tweede 

Wereldoorlog. Dit boek brengt hun individuele verhalen tot leven en biedt een 

aangrijpend eerbetoon aan de jonge mannen die vochten voor vrijheid, 

democratie en vrede. Met de namen van alle gesneuvelden en de 1.012 

vermisten op de Memorial Wall is dit een waardevol uniek naslagwerk dat hun 

opofferingen blijvend eert. 

Het boek vertelt de geschiedenis van de begraafplaats door een trans-Atlantische 

lens met speciale aandacht voor de inspanningen van Nederlandse vrijwilligers 

en lokale erfgoedinstellingen om de collectieve herinnering levend te houden. 

Door middel van rijke illustraties laat dit boek zien hoe de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek een levend eerbetoon is geworden aan de 

banden tussen Nederland en Canada. 

Te bestellen via Walburgpers.nl > 

Verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers 

Verschijningsdatum: april 2025 

Handelsprijs € 49.99 

Gebonden, 24 x 30 cm 

Ca 320 pagina full colour 

ISBN 9789464564891 

NUR 680  

Omslag Frederik de Wal 

Verschijnt ook in het Engels, Faces of Liberation. The 

Groesbeek Canadian War Cemetery 

https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789464564891/gezichten-van-de-bevrijding
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De presentatie van het boek vind plaats op 2 mei 2025 om 13.00 uur in het 

Vrijheidsmuseum te Groesbeek. 

~~~~~ 

The Faces of Groesbeek 2025 

Aankomend jaar staat in het teken van 80 jaar Vrijheid. Ter gelegenheid daarvan 

organiseert Faces to Graves op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek 

de foto-tentoonstelling The Faces of Groesbeek. 

We zijn al hard bezig met de voorbereidingen en inmiddels hebben we vanuit 

Canada ook al veel nieuwe foto’s binnengekregen. Met dank aan al degenen die 

ons helpen bij het zoeken naar foto’s van de soldaten! 

Heeft u nog een foto voor ons, dan graag voor 1 maart inleveren!  

Dit keer zullen alle beschikbare foto’s zelfs drie weken bij de graven staan, de 

eerste week omdat de Nederlandse scholen dan vakantie hebben. We hebben 

voorgaande keren gezien dat veel gezinnen en grootouders met kleinkinderen 

een bezoek brachten aan de begraafplaats. 

The Faces of Groesbeek: Zaterdag 26 april t/m zondag 18 mei 2025 

Voor genodigden vindt er een openingsceremonie plaats op vrijdagmiddag 2 mei 

om 15.00 uur. Voor deze datum is gekozen om onze Canadese gasten in de 

gelegenheid te stellen deze ceremonie bij te wonen. 

Sinds de foto’s in mei 2023 bij de graven en bij namen van de vermisten op het 

Memorial stonden, zijn er al veel nieuwe foto’s binnengekomen. Deze foto’s 

moeten allemaal worden afgedrukt op duurzame Alupanel paneeltjes, die 

meerdere keren zijn te gebruiken en daarvoor moeten we voldoende middelen 

tot onze beschikking hebben. 

Op het moment van schrijven hebben we bijna 1900 foto’s van de 2618 graven 

en rond de 200 foto’s van de vermisten bij het Memorial. 
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Helpt u ons door een bijdrage over te maken, of met het sturen van een foto? 

Vermeldt dan wel bij uw donatie “mei 2025”, dan wordt het uitsluitend voor dat 

doel gebruikt. U vindt ook een donatieknop op onze website. 

 

Tenslotte willen we alle familieleden die van plan zijn om naar Groesbeek te 

komen vragen om u aan te melden op info@facestograves.nl dan ontvangt u een 

uitnodiging voor de openingsceremonie op vrijdagmiddag 2 mei om 15.00 uur. 

Bekijk onze promotiefilm > 

(gemaakt door Jacqueline en Chris Bouwhuisen) 

Meer gegevens op de flyer die meegestuurd wordt met deze nieuwsbrief. 

Let op: foto’s vóór 1 maart 2025 inleveren, dan kunnen ze nog voor dit foto 

project afgedrukt worden. 

~~~~~ 

Wilt u weten wat er in onze regio nog meer te doen is, kijk dan even op: 

https://infocentrumwo2.nl/ 

~~~~~ 

Donaties zijn zeer welkom. Onze stichting heeft de ANBI status, het 

betekent dat alle donaties in aanmerking komen als aftrekpost voor 

de belasting. 

Scan de QR-code of bezoek onze website. 

  

mailto:info@facestograves.nl
https://youtu.be/R_FohppX-8I?si=tU7-xn_NxytIzZ4B
https://infocentrumwo2.nl/
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~~~~~ 

Hartelijk dank voor uw donatie! 

Als non-profitorganisatie kunnen we uitsluitend aan dit project werken door uw 

donatie. De logo’s van onze sponsoren staan op de website. Soms willen we een 

donateur graag persoonlijk bedanken, maar dat kan helaas niet als we geen 

contactadres hebben. Daarom willen we op deze manier IEDEREEN hartelijk 

danken voor zijn bijdrage! 

~~~~~ 

Speciale dank aan… 

We bedanken Richard Meeussen van herberg-restaurant ’t Zwaantje in Mook 

voor zijn gastvrijheid voor de bijeenkomsten van het Research Team. Hij stelt 

ons al jaren gratis een mooie vergaderruimte ter beschikking waar de koffie al 

uitnodigend op ons wacht. 

Voor de diverse verslagen in deze nieuwsbrief bedanken wij: Alice van Bekkum, 

Else Schaberg, Gijs Krist, Kim Huvenaars, Mike McDonnell, Liesbeth Huisman en 

Saskia Peters.  

Bronnen gebruikte foto’s: Alice van Bekkum, Anneke Poppenk, Erik de Gans, 

Frank Mehring, Gratje, Gijs Krist, Henk Baron en Kim Huvenaars. 

Gonny van Hal verzorgde de vertaling van de berichten in deze nieuwsbrief en 

Tefke van Dijk, oud-lid ResearchTeam, verzorgde de lay-out. Waarvoor hartelijk 

dank! Julie Allen verzorgt al sinds 2019 de verzending van deze nieuwsbrief en 

dat loopt op rolletjes, Julie dankjewel! 

~~~~~ 

Gezocht: bestuursleden 

Wilt u ons helpen of kent u iemand die geïnteresseerd is, wij zoeken nog: 

• bestuurslid uit de regio Nijmegen, ter versterking van ons bestuur 

~~~~~ 
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Tot slot wensen en wij u allen fijne Kerstdagen en een gelukkig 2025. 

Bron afbeelding: Nijmeegs Archief 

~~~~~ 

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op: info@facestograves.nl 

Of ga naar onze sociale media: 

 

      

 

 

 

 

mailto:info@facestograves.nl
https://www.youtube.com/channel/UCbhI8MhCCmHqTl0klZhZhdg
https://www.facebook.com/FacesToGraves
https://www.instagram.com/facestograves/

